
      Kerst 2023 

Om niet te laat te zijn dit jaar zit ik alvast wat kerstkaarten te schrijven die een wat 
langere reis moeten maken. 
Op alle kerstkaarten staat:  Prettige kerstdagen en gelukkig nieuwjaar. 
Voor de meeste mensen zullen de kerstdagen inderdaad wel "prettig"zijn. Behalve voor 
de mensen, die deze dagen in eenzaamheid moeten doorbrengen. Voor die mensen mag 
het allemaal zo snel mogelijk achter de rug zijn en dat is ook begrijpelijk, wie viert er 
nou feest in z'n eentje? 
En dan staat er: Gelukkig Nieuwjaar. en dan zit ik zo te denken, wat maakt je dan 
gelukkig in het nieuwe jaar? 
Maakt veel geld en mooie bezittingen je gelukkig of een fijn gezin, een lieve man of 
vrouw, lieve familieleden, veel vrienden, een leuke baan, een verre vakantie, een sport, 
waar je alles voor doet? 
Natuurlijk heeft dat allemaal met gelukkig zijn te maken, het maakt je gelukkig. 
Maar als dat wat je gelukkig maakt wegvalt, je man/vrouw, je baan etc. dan ben je 
ineens niet meer gelukkig, of in ieder geval minder gelukkig. 
En uit dit alles  blijkt wel, dat je het geluk dat je denkt te hebben, het aardse geluk, zo 
weer kwijt kan raken. 
 ECHT gelukkig ben je ook als je deelt, als je weggeeft en als je anderen laat delen in je 
geluk. 
En daarom wil ik zo graag mijn grootste geluk met jullie delen . Dat geluk is niet 
tastbaar, maar wel voelbaar in je hart. Het is geluk dat je nooit kwijt raakt zoals met 
alle andere vormen van aards geluk wel kan. 
Je bent een gelukkig mens als je God leert kennen als je Leidsman. Hij kan je, als enige, 
de weg wijzen in je leven die niet ergens eindigt, maar leidt naar het Eeuwige leven. 
Hij is het die bij je is als je blij bent maar ook als je in een donkere verdrietige periode 
van je leven bent, als je aardse geluk is weggevallen, of als het allemaal anders loopt dan 
je gedacht had. 
We maken het allemaal mee, verdriet, afscheid, gemis. En wat is het fijn als je bij Hem 
kan huilen, Hem alles vertellen wat je dwarszit of wat je verdrietig maakt. 
En om Jezus beter te leren kennen is het fijn om in de Bijbel te lezen. Het gaat daarin 
niet over geld en goed in dit leven, maar het gaat over de eindeloze, onvoorstelbare 
rijkdom die we in het Eeuwige leven zullen krijgen. 

                                       Onze erfenis als Koningskinderen. 

Laten we onze blik richten op het Hemelse leven. Erover praten met elkaar. Het is een 
kans die je niet kan laten schieten  dus  geloof dat het eeuwige leven ook jouw erfenis 
is.  
En misschien kun je op een goeie dag zeggen: Ik ga ervoor! Ik neem de stap, ik geef me 
over aan Jezus. Ik hoop het van ganser harte! 
Ik wens jullie allemaal Gods Zegen toe en een GELUKKIG nieuwjaar.  
.


